




Vikingen

��

weid. Landbouwnederzettingen vormden met hun omringende akker- en weilan-

den in cultuur gebrachte ‘eilanden’ in een grotendeels onontgonnen land, waarin 

ondoordringbare bossen en moerassen domineerden.

Het kustgebied was voor vroegmiddeleeuwse begrippen relatief dichtbevolkt. 

Op Texel woonden gemiddeld dertig mensen op een vierkante kilometer. In min-

der dichtbevolkte gebieden, zoals op de hogere zandgronden, woonden maar vijf 

mensen op een vierkante kilometer. Langs de kust treffen we vooral in het Fries-

Groningse terpengebied en op de geestgronden in Kennemerland en het Rijnland 

bevolking aan. In het rivierengebied waren met name de oostelijke Betuwe en het 

gebied van de Kromme Rijn en de Utrechtse Vecht relatief dichtbevolkt. Zuidelij-

ker vinden we bewoningsconcentraties in het gebied van de Schelde en de Leie, in 

Artesië rond Atrecht, in het noordelijke deel van Henegouwen en in delen van de 

Ardennen, vooral langs de Maas.10

Ten zuiden van de grote rivieren was vervoer nog wel mogelijk over de vaak 

vervallen Romeinse wegen, maar noordelijker werd bijna alles over water getrans-

porteerd. Bewoners van de noordelijke gebieden waren daardoor vanouds met 

scheepvaart vertrouwd geraakt.

Opengewerkte bronzen ‘schildpad’-�bula uit de negende of tiende eeuw. Dit soort grote mantelspelden 
werd door Scandinavische vrouwen gedragen.
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Noormannen in 
de Lage Landen
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VIKINGEN

De heidenen hebben Walcheren verwoest en 
veel vrouwen in gevangenschap afgevoerd, 
samen met onmetelijke hoeveelheden rijk-
dommen van allerlei aard.
– Jaarboeken van Xanten, anno 837

In navolging van middeleeuwse monniken beschouwen we de 
Vikingen te vaak nog als duivelse plunderaars uit het noorden. 
In Vikingen: Noormannen in de Lage Landen wordt dit simplistische 
beeld genuanceerd.
Luit van der Tuuk beschrijft de bonte stoet van kooplieden, bal-
lingen en avonturiers die van de achtste tot de tiende eeuw onze 
landstreken aandeden. Hij schetst een kleurrijk beeld van deze 
even roerige als onderbelichte periode uit de geschiedenis van 
de Lage Landen. De tekst is geïllustreerd met authentieke citaten 
en veel uniek beeldmateriaal. Een prachtig standaardwerk over de 
Vikingen in Nederland en België.
 

Luit van der Tuuk (1954) is conservator van Museum Dorestad 
en beheerder van de Noormannenwebsite Gjallar. Met zijn boek 
De eerste Gouden Eeuw won hij de W.A. van Es-prijs. Zijn laatstver-
schenen boek, De Friezen, beleefde herdruk op herdruk.
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