
22 HENDRIK VIII

voren: Hendrik Tudor. In 1485 viel hij Engeland binnen vanuit 
Frankrijk en versloeg Richard in de Slag bij Bosworth Field, 
waar de laatste sneuvelde. Het is symptomatisch voor de ‘Ro-
zenoorlogen’ dat Richard naar alle waarschijnlijkheid zou heb-

Portret van Richard III.
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 232  rozenoorlogen

ben gezegevierd als machtige aristocraten hem niet midden in 
de strijd hadden verraden.

Hendrik besteeg de troon als Hendrik VII en legitimeerde 
zijn machtsgreep door te trouwen met Edward IV’s dochter 
Elizabeth. Desalniettemin moest de nieuwe koning meerdere 
opstanden neerslaan voordat de politieke rust was hersteld. 
Een serieuze opstand werd onderdrukt in 1487 en in het laatste 
decennium van de vijftiende eeuw moest Hendrik zich herhaal-
delijk teweerstellen tegen mensen die de York-dynastie weer 
op de troon wilden zien. Hendriks oplossing voor het probleem 
was om zich geleidelijk te ontdoen van de resterende troon-
pretendenten. Een van de gevaarlijkste, graaf Edward van War-

De twee jonge 
zonen van 
Edward IV in 
de Tower.
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24 HENDRIK VIII

wick, werd in 1499 geëxecuteerd. De laatste yorkist, Edmund 
de la Pole, bracht lange tijd in ballingschap door, werd vervol-
gens gevangengenomen en in 1513 geëxecuteerd.

* * *

De Rozenoorlogen worden traditioneel gezien als het einde van 
een tijdperk in de Engelse geschiedenis. De middeleeuwen ein-
digden en de vroegmoderne tijd begon. Met hun constante ve-
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tes groef de adel zijn eigen graf. Voortaan waren het de konin-
gen die regeerden en de edelen die gehoorzaamden of werden 
onthoofd. Het langdurige conflict heeft een mythische glans 
gekregen, niet in de laatste plaats door de vele literaire werken 
over de koningen en hun lot. De slotscène in Richard III van 

Scène uit Shakespeares stuk Richard III geschilderd door Edwin Austin 
Abbey, 1890. Richard III verleidt Lady Anne, weduwe van een van zijn 
slachtoffers, tijdens de rouwstoet voor haar schoonvader Hendrik VI.
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26 HENDRIK VIII

Shakespeare, waarin de laatste koning van het huis York over 
het slagveld dwaalt en tevergeefs ‘een paard, een paard, mijn 
koninkrijk voor een paard’ roept, staat in het geheugen gegrift 
van generaties theaterbezoekers.

Hedendaagse onderzoekers onderschrijven dat beeld ech-
ter niet. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de gevolgen van 
de vetes sterk zijn overdreven. Een van de foutiefste percep-
ties is het idee dat de adel zichzelf heeft gedecimeerd, iets wat 
indirect de weg had moeten effenen voor de sterke monarchie 
van Hendrik VIII. Een eenvoudige genealogische analyse is vol-
doende om dat argument te weerleggen. Er zijn geen aanwij-
zingen dat de Engelse adel in de vijftiende eeuw ongewoon snel 
uitstierf. De aristocraten hebben hun families niet uitgeroeid en 
hun machtspositie in de lokale gemeenschap niet ondermijnd.

Aan de andere kant kunnen we gerust concluderen dat de 
adel vreedzamer werd. Zowel Edward IV als Richard III was een 
sterke en hardhandige koning die geen mededogen had met sa-
menzweerders en verraders. Hendrik VII en Hendrik VIII zet-
ten hun beleid voort. De nieuwe koningen hielden de edelen 
nauwlettend in de gaten en verzetten zich tegen hun gewoon-
te om privélegers op te bouwen. Vanaf nu moesten de Engelse 
grootgrondbezitters zich onthouden van samenzweringen, pri-
véoorlogen en opstanden. De Rozenoorlogen en de koninklijke 
acties die daarop volgden, illustreerden de risico’s voor leven 
en eigendom die een overdreven zelfbewust optreden met zich 
meebracht. Ook de positie van het Engelse parlement veran-
derde. Het gezag van de wetgevende macht werd versterkt toen 
de koningen ervoor kozen om er openlijk op te steunen en het 
te benadrukken als een onmisbaar element van de politieke cul-
tuur.
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w w w. o m n i b o e k . n l

oen hij de troon besteeg, was koning Hendrik viii (1491-
1547) sterk, knap, atletisch en zeer intelligent. Het En-
gelse volk verafgoodde hem aanvankelijk. Maar na een 

achtendertigjarige heerschappij over zijn onderdanen, was hun 
aanbidding verdwenen. De koning trouwde zes keer. Hij execu-
teerde twee van zijn vrouwen, vergiftigde er volgens geruchten 
één, beval in het geheim de dood van een ander en hij werd in 
de loop van de tijd steeds wispelturiger en tirannieker. Hij heeft 
veel van zijn belangrijkste edelen gevangengezet of ter dood 
gebracht, of beide. Ook diverse religieuze leiders en intellectu-
elen liet hij ombrengen, zoals de beroemde sir Thomas Moore. 

Dit alles werd veroorzaakt door zijn dringende behoefte aan 
een mannelijke erfgenaam. Zijn eerste huwelijk duurde meer 
dan twintig jaar, maar bracht ‘slechts’ een dochter voort. Om 
opnieuw te kunnen trouwen, verwierp Hendrik zelfs het pau-
selijk gezag in Engeland en benoemde zichzelf tot hoofd van 
een nieuwe, Anglicaanse kerk. Dat en zijn voorkeur voor kunst, 
wetenschap en architectuur liet diepe sporen na het Engeland 
rond de jaren 1500. Dat maakt hem een van de belangrijkste en 
invloedrijkste koningen in de Engelse geschiedenis.
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